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Kind & Ouder belofte                     
 

 
ang en gelukkig… Dat bestaat gewoon niet altijd toch?! Of wel?! 
 
ang en gelukkig… Dat bestaat voor altijd, als ouder van mij!! ♡ 

 
Ik ben niet boos over jullie scheiding, ik ben verdrietig. 
Ik ben verdrietig omdat ik van jullie hou. 
Ik hou van jullie omdat jullie mijn ouders zijn. 
Jullie houden ook allebei van mij, dat weet ik best. 
 
Ik weet dat een liefdevolle ouder geen relatie en geen kind neemt, om de 
partner en het kind ongelukkig te maken. Een liefdevolle ouder is ook niet 
van plan hen ooit te verlaten. Ouders willen geen verdriet, pijn en lasten 
aan hun kinderen overbrengen. Ouders willen het beste voor hun kind. 
Ik ben blij dat jullie mij kregen en dat ik jullie kind mag zijn! 
Ik ben niet teleurgesteld in jullie, maar ik mis jullie samen en ons gezin, 
zoals het was een beetje. Ik snap ook best dat jullie elkaar misschien ergens 
ook missen, maar jullie relatie echt voorbij is. Ik moet er nog erg aan 
wennen en hoop soms wel dat het ooit nog goed komt. Ik weet ook dat dat 
waarschijnlijk niet gaat lukken. 
 
Ik verwijt jullie niets, ik wilde gewoon dat alles anders was. Jullie hebben er 
geen schuld aan dat je elkaar verloor. Dat was nooit de bedoeling. Jullie 
planden niet elkaar kwijt te raken en elkaar te frustreren, verdriet te doen, 
elkaar te missen en teleur te stellen. Jullie wilden geen ouders zijn met het 
voorbeeld dat je aan mij geeft en wilden al helemaal niet bij de groep ‘de 
gescheiden ouders’ horen. Jullie wilden dit alles ook niet voor mij. 
Jullie wilden net zo gewoon als ik, een fijne relatie en gezin met elkaar om 
samen in te leren en op te kunnen groeien. Jullie wilden net als ik dat er 
geen vervelende, moeilijke en gekke dingen zouden gebeuren. Jullie wilden 
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nooit dat je elkaar niet langer zou begrijpen en kwijt zou raken. Jullie willen 
al helemaal mij niet kwijtraken en ik jullie ook niet. 
Ik weet dat je mij alles wilde geven voor een zo fijn en mooi mogelijk leven 
en toekomst. Ik voel dat je nooit wilde dat ik meemaakte wat met jullie 
problemen en de scheiding samenhangt. Ik snap dat jullie het moeilijk 
hadden en kunnen hebben, net als ik zelf overigens. We maken dezelfde 
dingen mee. Ik ben alleen nog wel jong en minder ervaren in het leven. 
 
Ik begrijp heel goed dat jullie niet weten of leerden hoe het allemaal wel 
moet. Niet in jullie relatie en ook niet met de scheiding en daarna. Ik heb 
die kans nu wel. De kans om te leren met alles wat zo akelig is en lastig, om 
daarin te zoeken naar mijn eigen vragen en antwoorden, mijn eigen beleving 
en verhaal, mijn eigen wensen en behoeften en vooral hoe ik als kind recht 
gedaan kan worden om van het leven te leren, van jullie te leren en te 
kiezen hoe het voor mij verder kan gaan. 
 
Ik wil ook helemaal geen nieuwe start. Ik moet leren omgaan met wat het 
leven mij brengt. Ik wil daarom dat we door kunnen gaan. Dat we 
accepteren dat het leven lessen heeft en dat we allemaal mensen zijn, jullie 
ook, die daarvan kunnen blijven leren. Ik wil begrijpen dat het leven niet 
maakbaar is maar dat we er wel het beste van kunnen maken. Ik wil dat 
kunnen als kind met onze familie. Ik wil dat in fijne familieverbinding met 
het systeem dat jullie en mij voorging in al hun oefeningen in hun leven en 
waar jullie weer van konden leren. 
 
Ik wil dat we doorgaan en dat jullie er nu en later voor mij kunnen zijn. Ook 
voor jullie zelf. Om trots te zijn op mij bij mijn diploma’s en andere 
waardevolle momenten. Om getuige te zijn als ik misschien zelf ga trouwen 
en een kind krijg. Maar vooral gewoon als ouders die ooit mij als eerste in 
jullie armen kregen. Weet je nog wat je toen dacht en mij wilde geven? 
Waarschijnlijk gewoon liefde. En dat is genoeg. Ik hou ook van jullie. 
Allebei! 
 
N.B. Het KIES Kindplan (KIES Kleuterplan, KIES Kindplan, KIES 
Jongerenplan), helpt jullie bij jullie KIES Ouderplan en om een 
ouderschapsplan te maken dat voor ons allemaal zo fijn mogelijke basis is 
waar we met elkaar aan kunnen blijven werken. Het is voor mij echt 
superfijn als ons dat wel samen lukt! Laten we die harten-belofte maken ♡ 
 


